
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

‘Wie zie jij?’ Moment – Aflevering 3 
Gert Hutten 
 
Over ZIEN kun je eindeloos praten. Hoe zie jij het? Hoe kijk jij hier nu tegen aan? 
Overzien we het wel? Wat is jouw visie? Er is nog te weinig inzicht.  
 
Als jij jouw nieuwe auto helemaal wilt zien moet je eromheen lopen. In je hoofd zijn 
dan duizenden beelden van een deel van de auto die samen een totaalplaatje 
vormen. We kunnen ook een cirkel vormen met een grote groep mensen om je auto 
heen. Allemaal zien we een deel van de werkelijkheid en samen de hele auto.  
 
We hebben allemaal zo onze eigen beelden. We doen er goed aan om te beseffen 
dat we elkaar nodig hebben om een groter en beter beeld te krijgen. Ik maak het nog 
wat complexer. Jij en ik kunnen naar precies hetzelfde kijken maar het heel anders 
zien. Niet iedereen ziet zoals jij. Wij hebben vaak de neiging om onze ideeën op te 
leggen aan de ander. We lopen daardoor heel veel moois mis. In teams is het 
belangrijk om te erkennen dat iedereen anders kijkt. Je kijkt vanuit een verschillend 
uitgangspunt en perspectief naar alles. Meningen mogen ook gewoon naast elkaar 
bestaan. Oordeel niet. Het is helemaal niet erg om het oneens te zijn met elkaar.  
 
Hoe kijk jij tegen de crisis aan? Ik zie veel angst bij mensen. Angst om ziek te 
worden. Angst om te sterven. Die angst legt de hele wereld plat. Ongekend deze 
lockdown. Het virus maakt ons zo bang dat alles op slot gaat. Met heftige gevolgen. 
Wie had er een paar maanden geleden gehoord over een 1,5 meter samenleving? 
We zijn bang. Alles kom te dichtbij. Er is in onze tijd, waarin alles draait om 
gezondheid en geluk, geen ruimte meer voor ziekte en dood.  
 
Weet jij wat het tegenovergestelde is van angst? Je denkt dan al snel… moedig zijn. 
Stoer. Ik ben niet bang! Een oude leermeester vertelde ooit dat liefde het 
tegenovergestelde is van angst. Alleen liefde drijft de angst uit deze wereld. Angst 
zorgt voor afstand, liefde zorgt voor nabijheid. Uiteindelijk brengt de vraag ‘Hoe zie jij 
het?’ je bij de vraag ‘Wie zie jij?’ Help je mee om de verlammende angst de wereld 
uit te helpen met een beetje van jouw liefde?   
 

Wie zie jij? 

 


